
Visie Thuishuis Stap foar Stap 

Bij Stap foar Stap geloven wij dat ieder kind uniek is en het verdient om op te groeien in een 

omgeving waar warmte, veiligheid en persoonlijke aandacht centraal staan. Kinderen 

ontwikkelen zich het beste wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. 

Huiselijkheid en geborgenheid 

Wij creëren een huiselijke sfeer waarin kinderen zich op hun gemak voelen. Dit betekent dat 

ze zich vrij mogen bewegen, spelen, ontspannen of gewoon even niets doen. “Niets moet, 

veel mag” is bij ons een belangrijk uitgangspunt. Juist in die vrijheid vinden kinderen ruimte 

om zichzelf te ontdekken en hun eigen tempo te volgen. 

Respect en bewustzijn 

Respect staat bij ons hoog in het vaandel: respect voor elkaar, voor dieren, voor de natuur en 

voor de omgeving waarin we leven. Kinderen leren bij ons niet alleen hoe je met elkaar 

omgaat, maar ook waarom dat belangrijk is. Door zorg te dragen voor dieren en planten, 

ontdekken kinderen wat verantwoordelijkheid betekent. Ook onze samenwerking met de 

bewoners van de Flecke , JP van den Bent en de buurt draagt daaraan bij. Het contact met 

elkaar is waardevol en laat kinderen ervaren hoe je betekenisvol kunt zijn voor een ander. 

Kunst, cultuur en emoties 

Wij geloven dat emoties er mogen zijn. Ze vormen een belangrijk onderdeel van wie wij als 

mens zijn. Daarom spelen kunst, muziek en cultuur een grote rol in onze opvang. Deze 

activiteiten helpen kinderen emoties te uiten, te begrijpen en te delen. Dat maakt hen 

sterker in hun zelfbewustzijn en empathie. 

Spelen, ontdekken en talent ontwikkelen 

Buitenspelen en ontdekken vinden wij essentieel. Spel is dé manier waarop kinderen leren, 

samenwerken en hun grenzen verkennen. Op straat spelen, de natuur ontdekken, of 

simpelweg een boottochtje maken of vissen bij de vijver – het draagt allemaal bij aan de 

ontwikkeling. Daarnaast bieden wij ruimte om creatief aan de slag te gaan in ons atelier of 

samen muziek te maken in de muziekkamer. We ondersteunen kinderen ook bij hun 

buitenschoolse activiteiten, zoals sport, muziekles of dans. Want talenten verdienen het om 

ontwikkeld te worden – ze mogen nooit verloren gaan omdat ouders werken. 

BSO met een eigen karakter 

Onze BSO is méér dan een verlengstuk van school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen na 

schooltijd in een andere, huiselijke omgeving terechtkomen waar zij echt kunnen 

ontspannen. Geen lange dagen in hetzelfde schoolgebouw, maar een plek waar ze vrij 

kunnen spelen, hun talenten kunnen ontdekken of gewoon lekker kunnen hangen op de 

bank. 



Kleinschaligheid als kracht 

Wat ons onderscheidt, is onze kleinschalige aanpak. Hierdoor hebben we écht oog voor ieder 

kind. We kennen hun behoeften, hun emoties, hun talenten en hun tempo. Vanuit deze 

persoonlijke aandacht creëren we een hechte en vertrouwde band, waarin ieder kind zich vrij 

voelt om zichzelf te zijn. 

 

Vanuit deze visie bieden wij kinderen de kans om op te groeien tot complete, evenwichtige 

en betrokken mensen – met respect en gevoel voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld 

om hen heen. 

 


